
Muziek : Mr.Acker Bilk - Stranger On The Shore 

Al zo lang als Volendam bestaat, 

is de vissersplaats een 

inspiratiebron voor zeer 

verschillende kunstenaars uit 

het heden en verleden.

Met de tentoonstelling 

VOLENDAM 

KUNSTENAARSDORP

presenteert het 

Zuiderzeemuseum in Enkhuizen 

van 27 -11-2009 t/m 14-3-. 2010 

een grote diversiteit aan werken 

die in en over dit bijzondere 

dorp zijn gemaakt.



Georg Hering 1884-1936

was een meester in het portretteren van Volendammer vissers.

Op dit doek “Vissers onder elkaar” zien we enkele van zijn favoriete modellen.

Jaap Schilder, bijgenaamd ‘Baasoog’ met pijp geheel links, had zijn timmerwerkplaats op het Dril. 

Daarnaast ‘Jaap (Veerman)  van Dikke Piet’ de dorpsomroeper van Volendam.

In het midden Crelis Bond, beter bekend als ‘De Pul’ 

en helemaal rechts Klaas Steur bijgenaamd: ôentje. (Hondje) was schipper op de VD 235.



Kunstenaarsdorp
Het kleurrijke vissersdorp aan de 

voormalige Zuiderzee groeide eind 

19e eeuw uit tot een van de grootste 

kunstenaarsdorpen van Europa.

De stuwende kracht van deze 

ontwikkeling was Hotel Spaander, 

een ontmoetingsplaats van zowel 

binnen- als buitenlandse 

kunstenaars. 

Kunstenaarsdorp
toont het erfgoed van Hotel 

Spaander en verteld over de 

periode 1881 tot heden waarin 

Volendam een aantrekkingskracht 

uitoefende op kunstenaars uit 

binnen- en buitenland.

De stukken zijn afkomstig uit de 

collectie van Hotel Spaander, 

particuliere Volendamse collecties, 

van kunsthandelaren en het 

Zuiderzeemuseum.
W.Tholen

Zicht op de Zuiderzee vanuit Spaander



Gelukkig had ik mijn 

camera meegenomen, want 

zoveel moois moest ik toch 

wel even met jullie delen.

Het was absoluut de moeite 

waard en een echte 

aanrader voor de 

liefhebbers !

Toen ik binnen stapte stond 

ik meteen oog in oog met 

mijn tante ‘Marietje Stroek’

geschilderd door

Adrianus Bleys



W. Tholen - Botters in een Windstilte 1926



Georg Hering -1931-

Pinkhof en Grote Frerik

Wilm vd Berg

Volendammer visserman

‘Grote’ Frerik Schokker1938.



Georg Hering
1884-1936

Trouwde in 1912 met Pauline Spaander

Zij kregen in 1915

een dochtertje  Dorothea

Pauline stierf in 1918 aan de Spaanse griep

In 1920 werd Dorothea door haar 

stiefmoeder hardhandig in de waterput 

gegooid waarin 2 meter water stond.

Het meisje is door verdrinking om het leven 

gekomen. De stiefmoeder kreeg celstraf en 

kort daarna heeft ze in de gevangenis 

zelfmoord gepleegd.

Vandaar dat in Volendam

het huis Haven 100 nog jarenlang

‘het spookhuis’ werd genoemd.

‘Dorothea met pop’ in 1918

hiernaast afgebeeld



George Sherwood Hunter (1850-1919) Kinderbegrafenis



Georg Hering

Crelis Bond,

alias

‘De Pul’
nuttigt een 

borreltje gezeten 

aan een Hollandse 

klaptafel

1929



Kerkgang
Pieter v.d. Hem



Willem Alexander Knip(1883-1967)     Maanavond aan de Haven in Volendam



Henry Houben 1858-1931 Steelse Blikken



Evert Pieters (1856-1931) Het Brijkje te Volendam



Jules Benoit-Levy                 Volendamse Vrouwen en Kind in de Keuken



Poseren Op Het Spieringpad   – Ivar Kamke (1882-1936)



Pieter 

v.d. 

Hem Twee lachende vrouwen op de dijk met een voorbijlopende visser met mand



de Zaligmaker
(1837-1924) Biddend in de kerk.

Zij heette Geertje Karregat, was 

getrouwd met Jan Pooijer, 

bijgenaamd: ‘Jan Pantjes’ en 

woonde op het Doolhof tegenover 

de Meerzijde.

Geert kreeg haar bijnaam omdat 

ze zelf die uitdrukking

(Oe, Zôaligmaker!) te pas en te 

onpas als stopwoord gebruikte.

Zij legde doden af en zij bad de 

‘lezengebeden’ bij overledenen.

Daarom paste de bijnaam 

‘Zaligmaker’ goed bij haar.  

Wilm Wouters



Meisje voor Schouw
Max Fleck  1870-? Meisje met Bal Wilm Wouters



Mari ten Kate 1831-1910



Henry Houben                                   (België 1858-1931)



Johan Gabriëlse (1881-1945)

Palingroken 1903

De gebroeders ”Bokkum”

Jan en Evert Smit aal gromend

en rokend voor hun

visrokerij (of Bokkinghang)

op het Doolhof die ze omstreeks 

1852 hebben opgericht

en de katten krijgen

om beurten wat afval.



Pieter v.d. Hem                              Winter in de Haven-1918



Henry Houben (1858-1931)                             Márie Aans  (Hansen)



Teun v. Essen
(1877-1940)

2 meisjes met

Sint-Maartenslampion

Sintermartesveujgeltje

Mit un rôod, rôod reujgeltje

Mit un rôod, rôod rokkie an

Dat is Sint Matinusman

Sint Matinusbi-iskop

Komt van alle lâ-ânde

Datte we ier mit lichies lôope

Is voor ons geen skâ-ânde

Rommelpot stajt o-opu

Gooi er moar un centje in

Oopu, oopu oo-opu

(we zellun ut niet verko-opu)

Dankiewèlôor



Eleanoor Parke Custis(1879-1983)     Viskaren met figuren - 1903



Nettenboeter
1900-1916

Hobbe Smith
1862-1942



Wilm Wouters 1887-1957 

Trijntje
Van

Wullempie 

Koning



Willy Sluiter Wassende Vrouwen in de Haven van Volendam 1910



Willy Sluiter
1873- 1949

Hille Kwakman



Drieluik van Carl Jacoby (1853-1928)  over het verdriet

1901-1902



Wilm Wouters-1923      Het Angelus

WilmWouters-1921

Volendammer interieur



Blauwe Brug 1927 (Jacques Chapchal)



Willy Sluiter

Visser met Zuidwester Willy Sluiter – Boefje 1911



Willy Sluiter



Willy Sluiter                                                         Boefjes ±1900



This is the end of the show,           I hate to see you go,           but it’s all over now !!!!

Miep en


